
 ‘ik draag in mij
  een handvol liefde
  zoals de zon de glans
  de nacht de tederheid
  en het vuur de as’

De heer

Paul Van Pottelbergh 
 

Echtgenoot van mevrouw Mieke T’Hooft

geboren te Gent op 23 oktober 1929

en overleden te Roeselare op 13 maart 2018

gesterkt door de ziekenzalving

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op 

zaterdag 24 maart 2018 om 10.30 uur in de decanale Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein te Roeselare

Rouwbetuiging in de kerk na de dienst

Na de crematie volgt de bijzetting in familiekring in het urnenveld op de  

begraafplaats van Landegem - Nevele

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u diep bedroefd:

Mieke T’Hooft
zijn echtgenote

Katharina Van Pottelbergh en Frank Cieters
 Alexander & Yuliya, Michael
 Nicolas & Nathalie, Mathias
 Frederic

Véronique Van Pottelbergh en David Dick
 Alexander

Elisabeth Van Pottelbergh en Alejandro Martos Avilés-Casco
 Tomás
 Lucía

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan het voltallige team van de Palliatieve Eenheid van AZ Delta Westlaan,  
alsook dank aan allen die hem steun betuigd hebben

 

qp
v



‘ik heb het u zo naakt en stil gezegd
 met al mijn warmte als een smeekgebed
 bij u te blijven
 tot mijn laatste kracht
 ik heb gezwegen en gebeden
 omdat ik leefde en u vergeven kon’
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