
Als de dood komt en me toefluistert:
“Je dagen zijn geteld “

Laat ik hun dan zeggen:
“ Ik heb geleefd in liefde, in tijd”

R.Tagoré

De families Missiaen - Debruyne 

melden u het overlijden van

De heer

Maurits Missiaen
zoon van wijlen de heer Jules Missiaen en mevrouw Alida Debruyne

geboren te Boezinge op 29 juli 1933
en thuis te Roeselare overleden op maandag 22 januari 2018.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
vindt plaats in decanale Sint-Michielskerk te Roeselare  

op donderdag 1 februari 2018 om 10 uur. 

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offergang geldt als rouwbetuiging.

Na de dienst volgt de teraardebestelling op de  
nieuwe stedelijke begraafplaats van Roeselare, Groenestraat.

Er is gelegenheid om Maurits een laatste groet te brengen in het 
funerarium Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare, 

elke dag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur,
zon- en feestdagen gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dank voor de goede zorgen aan de dienst Familiezorg, de thuisverpleging en zijn huisarts.

Dank ook aan allen die hem genegen waren.

Rouwadres: Vooruitgangstraat 29, 8310 Assebroek


